
Activiteitenagenda

09 mrt. Sam & Julia - Nijend 24
16 mrt. Lea Kliphuis - Nijend 24
23 mrt. Ricky Koole - Nijend 24

Afvalwijzer maart

maandag 08 Grijs
vrijdag 12 Oranje
zaterdag 13 Papier
maandag 15 Groen
vrijdag 26 Oranje
maandag 29 Groen
zaterdag 03 Grijs

IJsvereniging Kleuvenveen

Oud papier
Zaterdag 13 mrt. wordt het oud papier weer
opgehaald.
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg.

Het bestuur

Potgrondactie

Het voorjaar nadert alweer, heeft u ook zin om
straks de bloemetjes weer buiten te zetten?
Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. houdt de
jaarlijkse potgrondactie op vrijdag 12 maart in
Anderen.

Goede potgrond, gunstige prijzen en bij u
thuis afgeleverd.
In verband met de Coronamaatregelen mogen
we dit jaar niet langs de deuren om de
bestelbriefjes en het geld bij u op te halen.

Daarom willen wij u vragen om uw bestelling
voorzien van uw naam en adres met gepast
geld in een envelop in te leveren bij
Elles Jonkers ’t Loeg 7A of bij Geertje Enting
Oldend 1A.

1 zak (40 liter) =  4,50 euro
Aanbieding 3 zakken = 12,50 euro
Super aanbieding 5 zakken = 18,00 euro

Wij komen de zakken potgrond op vrijdag
12 maart afleveren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Geertje Enting 0655766883

Alvast  hartelijk dank voor uw bestelling.
Met vriendelijke  groeten,
Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Eext

Scheuvelies!

Wel in februaori 1979 al is in oous  Moesdӧrpie
was, die kan begriepen dat sneeidunen heul
mooi bent um te zeein.
Dus toen het weerbericht een sneeistӧrm
aofgaf, waachden de Moeshappers aof wat der
van kommen zul. Der kwam wind en der kwam
sneei. En de wind jag de sneei overal deur.
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Under dakpannen en over deel. Peerden en
honden veur de slee. In Freeislaand wur de
stemming niet beter, stel dat overal
scheuvelies kwam, dan kwam de tocht der
tochten der van ’t jaor niet.
De kleine Moeshapperies kregen wel hoop.
Der was reurigheid op de iesbaon.
Bestuur was op inspectie. Rayonhoofden
Kleuvenveen kunnen heur geluk niet op; ‘t ies
laag dicht dus de iesbaon gung lӧs.
Veer daogen scheuveln, in hoes in eten en
weer hen. Kwast, poeiersukkelao en voouten
die kilt van de kaol. De groten die zaten
après-ski met de snoet in de zun. De
iesmeesters kunt hier op teren, der was
scheuvelies!

Aldus Moeshapper

Mijn lekkerste maaltijd

De vorige keer kwam het recept uit het Oldend
( Marjan) en deze keer uit het Nijend.
Ik had Ingrid Rademaker gevraagd naar haar
lekkerste maaltijd, ze mailde het gelijk en een
uur later werd ik verrast met een portie van
deze maaltijd. Het was heerlijk!

Het mailtje van Ingrid:
Hierbij mijn favoriete recept van dit moment. 
Ik hou heel erg veel van koken en maak vaak
mijn eigen curry, of home-made lasagne. Als
geboren Groningse ben ik dol op poffert. Dat
recept deel ik graag een andere keer. 
In de herfst en wintermaanden maak ik
regelmatig deze vispastei met erwten. Het is
niet een 'snel klaar' recept maar het resultaat is
altijd goed. Ik sta zo'n 45 minuten in de keuken
(plus natuurlijk de oventijd).
Lekkere stevige kost én helemaal gemaakt van
diepvriesfilets uit de supermarkt. 
Ideaal voor de mensen die niet dagelijks in de
supermarkt komen. Je hoeft geen rekening te
houden met verse vis én groenten. 
Plus wat over is kun je gemakkelijk invriezen. 
Dit recept maak ik al jaren en komt volgens mij
van Jamie O. maar dat weet ik niet zeker. 
Het is echt ruim voldoende voor een gezin van
5 personen. Wij zijn grote eters en met zijn
tweetjes eten we er 3 x van.

Materialen: pureestamper, schuimspaan,
staafmixer, ovenbestendige pan, oven.

Ingrediënten 
* 1kg aardappelen -*citroensap -* 40 gr boter
* 450 gr diepvries doperwten -* 2 flinke

wortelen -* 2 uien 
*  olijfolie 
*  500 ml melk
* 2 zalmfilet diepvries -* 2 witvisfilet diepvries -*
100 gr garnalen  diepvries 

*  65 gr bloem- * 100 gr spinazie blokjes
diepvries 

* 1 flinke theelepel mosterd- * 40 gr geraspte
kaas

1. Schil de aardappelen en snijd ze in gelijke
stukken. Kook ze tot ze gaar zijn in gezouten
water (15 minuten). Afgieten en fijnstampen
met snuf peper en zout en een eetlepel
citroensap en de boter.
2. Doe de bevroren doperwten in een vergiet
en schenk er kokend water over om ze te
ontdooien. Goed laten uitlekken, in een
maatkom met de staafmixer fijn maken. Spatel
door de puree. Zet het mengsel opzij.
Schil de uien en eventueel de wortelen, hak
het in kleine stukjes en doe ze met een flinke
scheut olie in een grote ovenbestendige pan
(gietijzeren pan, gebruik je een hapjespan, dan
moet je het later overscheppen in een
ovenschaal). Blijf 15 minuten af en toe roeren
tot het zacht wordt, maar niet verkleurd.
Verwarm de oven voor op 180 C.
3. Warm de melk intussen op in een andere
pan op matig vuur. Als de melk tegen de kook
aan is moeten de bevroren visfilets worden
toegevoegd. (Niet de garnalen!). Kook ze in
10 minuten gaar. Schep de vis met een
schuimspaan op een bord en haal de pan van
het vuur. 
Roer de bloem door de wortelen/ui en giet dan
geleidelijk de melk erbij. De saus wordt dikker.
Roer de spinazie blokjes erdoor en breng het
mengsel op smaak met peper en zout. 
Trek de visfilets in stukken en doe die erbij.
4. Voeg de bevroren garnalen, de mosterd en
twee eetlepels citroensap toe, roer de kaas
erdoor. (Heb je geen gietijzeren pan, dan moet
het nu in een hele grote ovenschaal).
Schep de gespikkelde puree erop, strijk het
oppervlak glad. Zet de pastei 30/40 minuutjes
in de oven, of tot hij goudbruin is. 

Eet smakelijk ! 
Ingrid Rademaker 

Namens alle dorpsbewoners die van vis
houden, Ingrid bedankt voor dit recept.
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In gesprek met…

Al bijna een jaar zijn er geen dorpse
activiteiten meer waarbij we elkaar kunnen
ontmoeten of kennis kunnen maken. Het
sociale leven staat op een laag pitje. In deze
nieuwe rubriek “In gesprek met…” komt een
bewoner aan het woord die iets vertelt over
bijvoorbeeld zijn of haar werk, hobby, passie,
opleiding/school, sport, vrijetijdsbesteding of
een verhaal dat hij of zij graag wil delen met de
dorpsbewoners.

Wij vonden Annette van Zuijlekom, inwoonster
van ons dorp, bereid om ons een kijkje te
geven in haar leven als schrijfster en delen
graag het gesprek dat wij daarover met haar
hadden.

‘Zat de passie voor schrijven er al vroeg in of is
dat later ontstaan?’
‘Het schrijven is later ontstaan. Ik ben altijd al
creatief geweest, vroeger tekende ik veel. Als
kind was ik al bezig met ‘het bestaan’, dit
zorgde voor angstgevoelens. Er zat een
verdriet in mij. Door op allerlei manieren
afleiding te zoeken, kon ik het wegstoppen.
Mijn nieuwsgierigheid naar die verstopte
gevoelens en de wilskracht om te onderzoeken
en te begrijpen hebben geleid tot veel lezen en
het volgen van cursussen waaronder Reikie
1 en 2, alchemie, meditatie en emotieve
therapie.
Ik schreef 9 jaar lang alles op wat ik begreep
en daarbij ook de antwoorden op vragen die ik
mij zelf stelde op levensvragen.
Je hebt de spirituele wereld en de rationele
wereld en op dit moment zit ik daar tussenin’.
‘Vanaf welke leeftijd ben je gaan schrijven?’
‘In 2012 ben ik begonnen aan een non-fictie
boek. Dat is niet uitgegeven, omdat het was
bestemd voor een klein publiek. In dat genre
waren er al heel veel boeken.
In 2016 ben ik begonnen aan een fictie-boek’.

‘Heb je de kunst van het schrijven zelf
ontwikkeld of heb je er een cursus voor
gevolgd?’.

‘Ik was al aan het schrijven, maar heb in 2014
een schrijverscursus gevolgd.
Men vroeg mij tijdens die cursus of ik een
roman zou gaan schrijven, dat wilde ik toen
niet’.

‘Met welk doel schrijf je?’
‘Ik wil mensen inspireren en vermaken. In mijn
boeken zijn levenslessen verwerkt die je
bewust kunnen maken van je eigen gedrag en
de consequenties daarvan. Dat heb ik vooral in
mijn eerste boeken verwerkt’.

‘Kan je het schrijven goed combineren met
andere beslommeringen?’
‘Meestal schrijf ik overdag tussen de bedrijven
door. Tijdens wandelingen en het doen van
huishoudelijk werk ben in gedachten altijd aan
het schrijven. Er vormt zich dan een verhaal. Ik
merk dat er steeds vooruitgang is in het
schrijven. Het is net een legpuzzel waarvan de
stukjes op een gegeven moment op hun plaats
vallen en dus één geheel vormen’.

‘Kan je wat vertellen over de boeken(reeks) die
je geschreven hebt?’
Op dit moment heb ik zes boeken geschreven,
waarvan er vier zijn uitgegeven. De eerste drie
boeken is een trilogie, “De legende van
Bilaneiland”. Het is een sprookjesachtig
verhaal waar levenslessen in verwerkt zijn.
Het vierde boek heet “Revolutie”, een
liefdesverhaal dat geen tijd kent. Het zijn nu
‘feel good’ boeken met meer diepgang. In het
begin schreef ik over dingen die ik wilde delen,
nu is het meer de sfeer die een grotere rol
speelt.
Ik heb een boeiende romantische schrijfstijl die
gemakkelijk leest.  Als ik schrijf is het altijd met
vaart en ik schrap nooit veel.
De eerste drie boeken zijn uitgegeven door
uitgeverij Paris Books en daarna geven we het
zelf uit. Ik heb vanaf het begin een vaste
redacteur, dat is heel fijn omdat zij mijn
schrijfstijl kent’.

‘Zie jij mogelijkheden om bijvoorbeeld over
Anderen of Drenthe op één of andere manier
een boek te schrijven?’
‘Ik concentreer mij op wat binnenkomt en dan
kan ook de omgeving mee gaan spelen. Wie
weet?’

Wilt u meer weten over Annette en haar
boeken, dan kunt u naar haar site gaan:
www.zara4.life
Mocht dit gesprek u op het idee gebracht
hebben dat u ook graag iets op deze manier
met uw dorpsgenoten wilt delen, schroom niet
en neem kontakt op met:
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Trijnie ten Cate tel. 06-12552666 of
Gert Olieman tel 241380.
Stichting Historie Anderen

In verband met Corona delen we graag wat
berichtjes voor de historisch-geïnteresseerde
dorpsgenoten!  Deze keer een aantal oude
rijmpjes uit de periode 1878-1912 over mensen
uit Anderen. De personen waar het over gaat
zijn al lang geleden overleden.

Rijmpjes uit de oude doos over mensen in
Anderen
De rijmpjes zijn geschreven door Jans
Speulman.  Hij is geboren in 1897 en
gestorven in 1989 en heeft het grootste deel
van zijn leven aan Oldend 10 gewoond. Jans
stond erom bekend dat hij vaak rijmpjes
maakte over zijn dorpsgenoten. Zelfs als het
ging om personen die leefden voordat hij werd
geboren en hij het alleen van horen en zeggen
wist. Het liefst ging het rijmpje over bepaalde
eigenschappen of bepaalde gezegdes van die
personen. Hij droeg de rijmpjes dan voor op
bruiloften en andere gelegenheden. Niet
iedereen was blij met zijn voordrachten maar
de meeste toehoorders accepteerden zijn
werk.

===================================

Roelf Speulman hef zun dikke bos haor.
(Roelf was Jans vader)
Meester Laarman zeg: ‘Dat is niet waor.’
(Een vast gezegde van onderwijzer Laarman,
1892-1897)

Hi le re hei le re joep joep (2x)
(Gezongen tussentekst)

Rieks Piel har een dik zwart peerd.
(Rieks woonde aan Oldend 14)
Maor ol Hillegie is gien cent meer weerd.
(Hillechien, Rieks vrouw was ziekelijk †1878)

Berend Jansen is een dikke boer.
(Berend huurde Oldend 18 per 1898)
Ol Jan Kniep kek altied zoer.
(Boer op Veenvoort 5 per 1889 tot 1915)

Soechies mot woont aan de es.
(Soechies is bijnaam voor bewoners
Hagenend 3, mot is een stevige vrouw.)
Geert Hollander was van Aandern de nes.
(Boer, veearts, wonderdokter van Hagenend 5.
Hij was de nestor, †1912, 96 jaar oud.)

Jan Jobing woont an de brink.
(Boer op Oldend 1)
Reinder Lesschen har ’n deur-tingelink.

(Boer-winkelier van Hagenend 2 en per 1932
’t Loeg 3 1907-1969)
Docters slachtte een dikke vette koe.
(Vermogend eigenaar, boer ’t Loeg 5)
Gooit schepers Janie de botten toe.
(Vrouw van Kornelis Meertens, die ook wel
herder was, Nijend 1, de Scheperij , 1912
afgebroken en school gebouwd.)

Schepers Janie was weer zo rad.
Gooi Arends Mettie d’r mit veur ’t gat.
(Boerin getrouwd met Aart Dekker, woonden
aan Nijend 5 tussen 1901 en 1908.)

Peter Oostra die joeg altyd met een lange
woagen
(Boer, caféhouder, imker Nijend 2 1893-1921.
Gebruikte een langwagen als vervoer.
En Hendrik zyn Stoffer zee; ‘Wat kost je wel
niet zu’n woagen?’.
(Stoffer is Christoffer de Bie, zoon van Hendrik
de Bie, ’t Loeg 7, 1898-1930)
Heinen zee: ‘Dar mot je niet naor vraogen!’.
(Waarschijnlijk Jan Boerma van ’t Loeg 4,
1897-1902, het huidige Heinenhoes.)

Job-oom was ’n sterke man.
As ie op Zuudlaordermarkt was en hie klapte
met de zwiep, dan dreunden in Aandren de
glaozen der van.
(Vermoedelijk gaat het hier over Jacob
Hofsteenge, of Jacob Lesschen ?)

Old Berend-oom haar ’n stok met ’n knop der
op. (Berend de Bie van Veenvoort 4, een
beetje deftige man?)
As ie de kou d’r mit sloeg har ie ’n deuk in de
kop.

Onderstaand rijmverhaaltje gaat over een
knecht van Geertje Docters-Homan( †1901)
van ’t Loeg 5.  Hij kreeg van haar opdracht een
nieuwe proppaal te maken. Een proppaal was
een vrij grote paal waaraan je een hek kon
bevestigen.
Dat was een grote opgave.
De knecht zocht in de omgeving wel 3 dagen
naar een geschikte boomstam. Die vond hij
niet of hij vond het te veel werk. Hij stal
daarom een paal van een weiland van de
buurman. Maar die diefstal kwam natuurlijk
snel uit.

Daogs nao tweide Pinksterdag mos ien ’n
proppaol haolen.
En daordeur kwam ie an ’t dwaolen.
En ie har niet in de gaoten dat ie dan sien
betrekking daorom mus verlaoten.
Dree daogen leup e in het rond.
En nog dat e gien boer meer vond.
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Toen mus e wiederkommen en kwam e bie
sien boerinne weer an.
En sprak: ‘Har ik dit maor neet gedoan.’
‘Ik wil weer bij je wonen.’
Zie zee: ‘Prop, as ie nog ienmaol steelt, krieg
je wat op jun kop!

Geen Paasvuur

Helaas is er ook dit jaar in verband met de
Covid-19 pandemie GEEN paasvuur.
Bewoners moeten hun snoeihout en tuinafval
zelf afleveren bij het afvalstation van de
gemeente Aa en Hunze aan de Spekstoep 27
in Gieten.
Op dit moment is het nog niet bekend of er een
moment is dat dit gratis kan.
De gemeente haalt geen snoeihout op dat aan
de kant van de weg wordt gedeponeerd.

Bestuur Dorpsbelangen Anderen

Ook in maart nog 1,5 Meter Sessies

9 maart – Sam & Julia
Sam & Julia zijn een indie-folkrock duo uit
Amsterdam. Met hun karakteristieke stemmen
en eigenzinnige songs, vullen ze elkaar perfect
aan.
Op dit moment maken ze zich klaar voor het
uitbrengen van hun debuutalbum dit voorjaar.

16 maart – Lea Kliphuis
Lea Kliphuis is haar naam: zangeres, gitarist
& liedjesschrijfster. In 2010 bracht ze haar
debuutalbum Can I Come By? uit bij Excelsior
Recordings. Nu is daar The World Owes Me
Nothing vol pure, eerlijke liedjes met invloeden
uit de alternatieve country en de
westcoast-muziek van de jaren ‘70.

23 maart – Ricky Koole
Dat Ricky Koole veelzijdig is, daar kunnen we
niet meer omheen. Ze bracht al zes
studio-albums uit en twee live-platen en tourt
normaal gesproken het hele jaar door de
theaters van Nederland met haar band.

Ze maakt o.a. muzikale voorstellingen met
haar man Leo Blokhuis (o.a. New Orleans,
Buitenstaanders), met Ilse Warringa,
Lies Visschedijk en onlangs nog met
Frank Lammers.

Voor niets gaat de zon op dus zouden we het
fijn vinden als jullie de artiesten weer steunen
door een donatie te doen als je een livestream
bekijkt.
(100% gaat naar de artiesten)

Overigens zijn al onze geplande concerten
doorgeschoven. Zodra duidelijk is wanneer we
weer open mogen zullen we nieuwe data
bekend maken.

Meer informatie is terug te vinden op de
website Nijend24.nl
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