ean uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen
nr. 239 - april 2021

Hat Moesblad varschignt 12« per jaar. en stesds op de 1* woensdag van de maand
Kopij voar Hel Moasblad kan worden ingelevend
wikdr da laatste woensdag wan de meand voorafgaand aan het werschijren van de nieuwsbriad
by Gt Qliesman, Gevelakkers 22, Anderen, emailsdres: mossbladi@anderen.info,
erantwoordeljikheid woor e kst van de berichien benust bi] de babrokEen Inzendars.
Rachistresks contact med Dorpsbelangen dient ie worden opgenomen wvia:
v andareninlo of gorpasbelangeni@andaran.inia

Rechistresks contact mel Dopsbelangen dient e wonden opgenomen via
wearwe.anderan.info of dogsbelangendianderan.infg Sir

Activiteitenagenda

13 apr. Philip Kroonenberg - Nijend 24
20 apr. Blackbird — Nijend 24
27 apr. Complilate 2 serie — Nijend 24

Afvalwijzer april

vrijdag 09 Oranje
maandag 12 Groen
vrijdag 23 Oranje
maandag 26 Groen
maandag 03 Grijs

Paoshaos

Vannacht zag ik hum lopen
Oh ja ik weet het vast

De sukkelaoden paoshaas
Bij mien oma uut de kast
Ik gung geliek op jacht

't Was midden in de nacht

Paoshaas, paoshaas, straks bin jij van mij

As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der gloeiend
bij

Paoshaas, paoshaas, pas mar hiel goed op
As ik straks een hap neem, hej gien oor meer
an de kop

Hiel zachiesan uut huus
De paoshaas achternao
Ik zag nog net zien steertie

An het ende van de straot
Het was een stoere jacht
Zo midden in de nacht

Paoshaas, paoshaas, straks bin jij van mij

As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der gloeiend
bij

Paoshaas, paoshaas, pas mar hiel goed op
As ik straks een hap neem, hej gien oor meer
an de kop

Ik zdcht de hiele nacht, ’t weur bijna al weer
licht

Ik kreeg hum niet te pakken en mien ogen
vulen dicht

Mar koj hum ooit ies tegen, zuj hum ooit ies
zien

Geef dan mar een seintie, dan haal ik hum
misschien

Paoshaas, paoshaas, straks bin jij van mij

As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der gloeiend
bij

Paoshaas, paoshaas, pas mar hiel goed op
As ik straks een hap neem, hej gien oor meer
an de kop

tekst: L.v.d. Werf -



In gesprek met...

Naar aanleiding van onze vraag wie er iets zou
willen vertellen over zijn of haar werk, hobby,
passie, opleiding/school, sport,
vrijetijds-besteding of een verhaal wil delen
met de dorpsbewoners, heeft Hiske Swieter
gereageerd.

Het onderwerp van dit gesprek:

de veranderingen in 50 jaar Anderen.

“Hoe is de keuze om in Anderen te gaan
wonen tot stand gekomen?”

“Ik ben opgegroeid in Haren en Piet in
Groningen. Piet studeerde in Rotterdam en ik
had mijn opleiding tot onderwijzeres afgerond
en kreeg een baan in Barendrecht. Daar
hebben we een aantal jaren gewoond, maar
wel met in ons achterhoofd om terug naar het
noorden te gaan.

De keuze is op Anderen gevallen omdat het
dichtbij Assen en Groningen ligt en we op het
platteland wilden wonen waar er ruimte was
om het paard te laten draven.

Deze boerderij uit 1846 stond te koop en het
was een krot. Als kind wilde ik al op een
boerderij wonen. We waren gelijk verliefd op
het huis en de plek. In 1971 hebben we het
gekocht en na een verbouwing zijn we er in
december 1971 met ons gezinnetje
ingetrokken. We hadden toen een dochter van
twee jaar. Zes jaar later kregen we nog een
zoon.”

“Hoe hebben jullie dat begin ervaren?*

We spraken geen dialect, maar verstonden het
wel. Met nog twee andere gezinnen waren wij
de eerste ‘import’ in Anderen. Onze naaste
buren waren allemaal boeren door wie we heel
goed zijn opgevangen. Ze stonden altijd voor
ons klaar. Dat was de naoberplicht. In 1973
teisterde een hevige storm ons dorp. Ik ben
met mijn dochtertje naar de buren gevlucht
omdat ik bang was dat ons dak eraf zou gaan.
Er was veel kapot gewaaid, maar de dag erna

waren alle buren er om te helpen met
opruimen.

Achter de boerderij stond een schuur, deze
stond los van de boerderij. We wilden graag
vanuit de boerderij gelijk de schuur in kunnen,
daarvoor moest het één geheel worden.

De oude schuur is ontmanteld en van de
gebinten werd een stukje afgezaagd zodat die
los kwamen. Lange palen zijn ingesmeerd met
groene zeep en toen werd het geheel daar op
gezet. Met ongeveer 25 dorpsgenoten heeft
men de schuur tegen de boerderij aan
geschoven. Geweldig.”

“Hoe heb je het sociale leven in die tijd
ervaren?*

“Vroeger waren er meer verenigingen actief in
het dorp zodat je elkaar vaak tegen kwam,
bijvoorbeeld bij de plattelandsvrouwen.

Toen wij hier twee jaar woonden werd ik
gevraagd om hier voor de klas te gaan staan.
Ik was al onderwijzeres. We hadden hier een
twee- mans school, de Schepershof (redactie:
deze is afgebroken en in 1988 zijn er drie
aaneengeschakelde woningen gebouwd,
Gevelakkers 1 -5).

De school had twee klassen. Mijn klas keek uit
op de wei van Jans Boerma ('t Loeg 5). Tijdens
een biologieles die over de koe ging, zag ik dat
er net een stier bij de koe werd gedaan in die
wei. Alle kinderen voor het raam op de tafel
gezet zodat ze aanschouwelijk onderwijs
kregen. Het kon niet mooier!.

De school speelde een grote rol in het dorp.
De kinderen brachten de kranten en folders
rond en de school kreeg daar geld voor. Daar
werden de schoolreisjes en activiteiten van
betaald.

In het café waren de ouderavonden en de
musicals van de school.”

“Er is inmiddels veel veranderd. Kan je ons
daar iets over vertellen?”

“Er is in al die jaren veel veranderd. In het
begin lag het accent op het boerenleven, men
had elkaar nodig en het leven speelde zich



voor een groot deel af in het dorp. De vrouwen
werkten mee op de boerderij. Nu werken de
meeste mensen buiten het dorp, dus minder
tijld voor de sociale contacten.

Het is nu allemaal wat individualistischer, dat
brengt de tijd met zich mee. En natuurlijk
speelt mijn leeftijd daarbij ook een rol.
Ondanks alle veranderingen heb ik nog
evenveel woonplezier als 50 jaar geleden.”

“Hartelijk bedankt Hiske voor de gastvrije
ontvangst en de prachtige verhalen die je wilt
delen met de dorpsbewoners”.

Mocht dit gesprek u op het idee gebracht
hebben dat u ook graag iets op deze manier
met uw dorpsgenoten wilt delen, schroom
niet en neem kontakt op met:

Trijnie ten Cate tel. 06-12552666 of

Gert Olieman tel 241380.

Bar en boezig

Meert reurt zien steert. Mangs met blo aarms
op boeten dan weer een dik mus op en bij de
kachel. 't Is slim bar en boezig. De lammegies
zit waarm op deel, een enkele longert met een
zwaaiend steertie nor de lammerbar.

Nog even waachten veurdat zie in boeten
mugt. Zie hebt gien weeit van tied dus zie
waacht rustig aof. Moeshappers longert mangs
ok. Waachten op betere tieden. Even angaon
op ‘t terras bij 't café. Dat mag. Angaon is nou
TO GO. Niet bar gezellig. De aovemdklok blef
onverbiddelijk 9 maol slaogen. Gien terras mag
I0s. Gien bar kreg kringen van glaozen.

't Longern duurt mor en duurt mor. Bar laang.
As op boeten de wind hoelt, kruup wij weer bij
de kachel. Waachten op beter weer.

Aldus Moeshapper

Mijn lekkerste maaltijd

Dit recept komt ook weer uit het Nijend, deze
keer van Roelie Smelt.

Toen ik Roelie belde met de vraag of zij een
recept van haar lekkerste maaltijd wou geven
voor het Moesblad, vertelde ze dat ze er even
over zou nadenken om er een te kiezen.

Roelie, bedankt voor dit heerlijk recept. Het is
een lekkere variatie op de simpele andijvie
stamppot.

Mail van Roelie:

Ik heb gekozen voor andijvie stamppot.

De Hollandse pot spreekt mij het meest aan.
Zowel in de winter als in de zomer vind ik deze
stamppot erg lekker.

Hiervoor heb ik nodig voor 2 pers.
. 100 gr. magere spekblokjes

. 1 uitje

. 150 gr. champignons

. 1.5 kg. aardappelen

. 2 eetlepels olijfolie

. 1 rode paprika

. 500 gr. andijvie

. 100 gr. jong belegen blokjes kaas
. mosterd

Schil de aardappelen en snijd deze in stukken.
Kook de aardappelen gaar.

Bak de spekblokjes uit en doe daar de ui en de
champignons bij.

Stamp de aardappelen en doe er wat peper ,
zout en olijfolie bij.

Snijd de rode paprika in blokjes.

Snijd de gewassen andijvie heel fijn en doe de
rauwe andijvie door de gestampte
aardappelen.

Voeg daarna de spekjes, ui, paprika en
tenslotte de kaasblokjes toe.

Laat het iets doorwarmen , het lekkerst is dat
de andijvie knapperig blijft.

Roer er eventueel nog wat mosterd doorheen.

Eet smakelijk.
Roelie.

Stichting Historie Anderen

In mei 2020 zouden we stilstaan bij 75 jaar
bevrijding. De SHA zou een tentoonstelling
verzorgen in Oes Stee over Anderen in de
jaren '40-'45 en vlak erna.

Door de coronamaatregelen werd dit
uitgesteld, en ook dit jaar kan dit nog geen
doorgang vinden. Wel delen we deze maand
en volgende maand twee stukjes die te maken
hebben met de Tweede Wereldoorlog.

Bommen op Anderen

In de loop van de 2° Wereldoorlog (1940-1945)
vlogen steeds meer Engelse en Amerikaanse
vliegtuigen over Anderen. Als ze de
Nederlandse kust passeerden kon je het
Duitse afweergeschut in Anderen horen.

En even later als de Duitse grens werd
gepasseerd weer.



Verschillende keren vonden luchtgevechten
ook boven Anderen plaats, waarbij vaak
bommen vielen en soms zelfs een vliegtuig
neerstortte.

Ook voerden de Duitsers tijdens de oorlog
schietoefeningen uit waarbij vanaf platte
treinwagons geschoten werd op grote
vierkante borden die langs de provinciale weg
stonden opgesteld. De daarbij afgeschoten
granaten ontploften soms niet en richtten soms
schade aan doordat het veldgewas (rogge) in
de brand vloog. Er werd wel van tevoren
gewaarschuwd om vee en mensen uit de buurt
te houden.

Als er bommen vielen of als er werd geschoten
maakten de mensen die in het veld aan het
werk waren dat ze thuiskwamen of ze zochten
beschutting achter een wal.

Op Nieuwjaarsdag 1941 vielen 5 bommen ten
noorden van Anderen in het veld ten noorden
van het Scheebroekerloopje, bij de weg naar
Anloo. De inslag veroorzaakte extra veel
lawaai omdat de grond toen hard bevroren
was.

In de Veldkampen, ten noorden van het
Scheebroekerloopje, bij de laatste houtwal
tussen de Gasterense-weg en de weg
Anderen-Anloo, stortte op 9 oktober 1943 een
Duitse jager neer waarbij de 19-jarige piloot
(Leutnant Horst Feder) omkwam. Het wrak
werd snel opgeruimd en het gat dichtgemaakt.
De plaats bleef nog lang goed herkenbaar
doordat er lange tijd distels groeiden.

In 1947-1948 is er nogmaals gegraven omdat
men dacht dat de motor nog in de grond zat,
maar er werd niets gevonden.

Op 22 december 1943 ’s middags vloog een
aangeschoten Messerschmitt 109 met veel
lawaai over het dorp om vervolgens om

ca. 16.00 uur neer te storten in het Eexterveld.
De piloot, Hauptmann Falkensammer, kwam
daarbij om het leven. De restanten van het
vliegtuig werden met een vrachtwagen
afgevoerd.

Achter de toenmalige school (nu Gevelakkers
1) is ook een bom gevallen waarbij de
ontploffing een enorme hoop zand opwierp.

Voor in de Koelanden ontstond door een
bominslag een groot gat, dat nog jarenlang als
dobbe is gebruikt. Bij deze bominslag zijn de
ruiten van Oldend 1 gesneuveld.

In de nacht van 3 op 4 maart 1945 werd een
naar alle waarschijnlijkheid Engels of
Amerikaans toestel door Duits
luchtafweer-geschut geraakt. Volgeladen met
bommen verloor het toestel steeds meer
hoogte en dreigde neer te storten.

De bemanning besloot de bomluiken te
openen en de lading te droppen. Een van de
bommen trof de boerderij op het huidige adres
Nijend 24, die in brand vloog. Ondanks de
Nachtsperre (avondklok) deed men pogingen
de brand te blussen met water. Dit bleek
averechts te werken, aangezien de brand was
veroorzaakt door een fosforbom. Fosforbrand
kun je niet blussen met water maar moet je
laten uitbranden, bij voorkeur onder zand.

Bij de brand kwamen negen koeien om en de
boerderij ging volledig in viammen op.

Na de oorlog werden er af en toe nog
restanten of zelfs hele bommen aangetroffen.
Men vond een keer bij het ploegen een bom
waarna de politie werd gewaarschuwd. Een
agent uit Eext zette het publiek of afstand en
schoot met zijn pistool op de bom. Toen de
bom vervolgens ontplofte bleek het een
fosforbom te zijn.

Messerschmitt 109 -

1 jaar 1.5 Meter Sessies

Op 2e paasdag 2020 begonnen wij:
Erik Meijerink, Ingrid Knol, Jan Kemker en
Raph Bode van Nijend24 met het verzorgen



van livestreams. Door de lockdown was alles
stilgelegd. De artiesten waren in één klap hun
inkomsten kwijt. Wij probeerden ze te
ondersteunen door het organiseren van
kwalitatief hoogwaardige livestreams.

En bijna iedereen die we benaderden deed vol
enthousiasme mee. We vragen een kleine
donatie waarvan 100% naar de artiest gaat.

Nu een precies een jaar later, hadden we niet
verwacht nog steeds 1,5 Meter Sessies te
verzorgen. Met een kleine onderbreking deze
zomer toen we weer 'echte’ concerten
mochten organiseren met 30 bezoekers.

Op 13 april komt Philip Kroonenberg, 20 april
Blackbird en op 27 april zenden we een
compilatie uit. En dan stoppen we er voorlopig
mee.

Overigens zijn al onze geplande concerten
doorgeschoven. Zodra duidelijk is wanneer we
weer open mogen zullen we nieuwe data
bekend maken.

Meer informatie is terug te vinden op de
website Nijend24.nl
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