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Afvalwijzer mei

vrijdag 07 Oranje
zaterdag 08 Papier
maandag 10 Groen
vrijdag 21 Oranje
zaterdag 29 Groen
maandag 31 Grijs

IJsvereniging Kleuvenveen

Oud papier
Zaterdag 08 mei wordt het oud papier weer
opgehaald.

Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg.

Het bestuur

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele
kaarten die ik heb gekregen voor mijn 40%
verjaardag.

Groetjes, Anja Knijp

Klaverjassen

Het klaverjasseizoen 2019/2020 konden wij
helaas niet afmake vanwege de corona-
maatregelen. Het is gestopt in februari.

Met goede moed zijn we in september weer
gestart met seizoen 2020/2021.

Alles volgens de bekende richtlijnen, en het
was een gezellige avond.

Helaas van korte duur, Oes Stee werd weer
gesloten.

We hopen dat we in september weer kunnen
klaverjassen.

We blijven jullie op de hoogte houden.

Voor nu wensen wij iedereen een mooie
zonnige zomer, een fijne vakantie, en blijf
gezond.

Groetjes Jan Kemker en Hilda Groote.

Gezocht: Souffleur/Souffleuse

Beste dorpsgenoten,

Gerda, onze souffleuse, is verhuisd. Nu zijn we
naarstig op zoek naar een fluisteraar voor
toneelvereniging de Vriendenkring.

We repeteren van begin oktober tot eind
januari elke dinsdagavond in Oes Stee.

Lijkt het je leuk om toneel te spelen, dan ben je
ook van harte welkom.

Graag voor 15 mei 2021 reageren, i.v.m. het
uitzoeken van een toneelstuk dat we eind
januari 2022 ten tonele zullen brengen.

Voor informatie en reactie kun je contact
opnemen met Coba Boer 0651258735 of
Trijnie ten Cate 0612552666 .

We hopen op veel reacties.

Hartelijke groet,

leden van toneelvereniging de Vriedenkring.



In gesprek met...

Jenny Boer is bereid gevonden om te
vertellen over haar opleiding. Jenny is 23 jaar
en woont bij haar ouders (Gerard en Coba) en
zus (Denise). Over een maand verhuist ze
naar Eext, daar heeft ze samen met haar
vriend een huis gekocht.

“Welke opleiding volg je momenteel?”

Ik volg nu de opleiding HBO-verpleegkunde in
Groningen. Deze opleiding duurt 4 jaar, maar
ik doe de verkorte opleiding en dat is 3 jaar en
zit nu in het laatste jaar. Hiervoor heb ik
MBO-verpleegkunde gedaan in Assen. Dat
vond ik een leuke opleiding en ben daarom
doorgegaan.

“Is dat altijd al een wens geweest en wat
motiveerde je om hiervoor te kiezen?”

Ik wist eerst niet wat ik wilde, maar wel dat ik
het werken met mensen en ervoor zorgen leuk
vind. Toen ik naar voorlichtingen voor een
opleiding ben gaan kijken is het de
MBO-verpleegkunde geworden.

Het werken met mensen is interessant.

“Volg je een school- of school/praktijk
opleiding?”

Tijdens de opleiding moet je veel stages lopen.
Tijdens mijn MBO-opleiding heb ik stage
gelopen in Anholt (verpleeg- en
verzorgings-huis) in Assen op de
verpleegafdeling, bij de Hendrik Kok (ouderen
met een visuele beperking en mensen met
dementie) in Rolde op de p.g. afdeling, in het
ziekenhuis in Papenburg (Duitsland) op de
afdeling chirurgie en in Gieten in Dekelhem
(zelfstandig wonen met zorg en beschermd
wonen voor dementerende ouderen) op de
afdeling met dementerende ouderen.

Het eerste jaar van de HBO-opleiding was het
veel theorie. De stages die ik tijdens mijn
HBO-opleiding heb gedaan zijn: in het 2% jaar
in het ziekenhuis in Oldenburg (Duitsland) op
de afdeling intensive care. In het 3% jaar in het
Wilhelmina Ziekenhuis in Assen op de long-
afdeling.

In het ziekenhuis in Oldenburg heb ik veel
geleerd en ben daar ook zelfstandiger
geworden”.

In het Wilhelmina Ziekenhuis op de long-
afdeling: werk ik op de corona afdeling.

1 juni heb ik mijn laatste toets en dan ben ik
klaar met de opleiding.

“Heb je binnen die opleiding een bepaalde
richting gekozen?”

Ik heb de critical care gekozen, omdat dit een
brede opleiding is. Dan kun je op de spoed-
afdeling of op de ambulance werken, het is dus
de eerste hulp/zorg verlenen. Maar ik ben er
nog niet helemaal uit wat ik wil.
Verpleegkundige handelingen vind ik leuk,
maar ook de technische kant.

“Kan je iets vertellen over de inhoud van je
opleiding?”

De HBO-opleiding is op de stages na erg
theoretisch, daarom ben ik blij dat ik de MBO
eerst gedaan heb. Daar kreeg je meer
practijklessen.

“Hoe zie jij je toekomst binnen dit vakgebied?”
Op dit moment heb ik een klein contract in het
Wilhelmina Ziekenhuis en zou daar ook wel
willen blijven werken met een vast contract op
een vaste afdeling. Nu heb ik een flexcontract
en dan kun je op alle afdelingen ingezet
worden. Op dit moment werk ik nog steeds op
de corona afdeling. Dit is wel intensief en
zwaar, dat komt mede doordat je de hele dag
ingepakt (met beschermende kleding en
mondmasker) moet werken. Ik heb zelf ook
corona gehad, maar was er niet ziek van en
gelukkig ook verder niemand aangestoken.

“Zou je leeftijdsgenoten deze opleiding
aanraden“?”

Ja, je krijgt respect voor anderen en ook meer
begrip. Je verdiept je verder in de mensen.

In de maatschappij van nu zie je niet altijd de
waardering en respect, maar dat is toch wel
heel belangrijk. Dankbaarheid, dat maakt mijn
werk mooi.

“Hartelijk dank Jenny dat je zo vol
enthousiasme hebt verteld over je opleiding en
Je werk. We wensen je veel succes met je
eindtoets en veel geluk in jullie nieuwe
woning.”

Mocht dit gesprek u op het idee gebracht
hebben dat u ook graag iets op deze manier
met uw dorpsgenoten wilt delen, schroom
niet en neem contact op met:

Trijnie ten Cate tel. 06-12552666 of

Gert Olieman tel 241380.



Motorclub Anderen

In 1986 is er een motorclub (geen officiéle) in
Anderen opgericht door een aantal
motor-liefhebbers. Elk seizoen wordt geopend
met een rit op Koningsdag en een afsluitende
rit in september/oktober. Tussen deze twee
traditionele ritten worden er regelmatig kortere
ritten gemaakt. Als je ook motor rijdt, dan ben
je van harte welkom om mee te rijden.

De start is vanaf de Herberg van Anderen.

Ritten kalender 2021.

Dag Datum vertrektijd
Zaterdag 8 mei 18.30 uur
Vrijdag 21 mei 18.30 uur
Zaterdag | 5 juni 18.30 uur
Zondag 13 juni 14.30 uur
Zaterdag | 3 juli 18.30 uur
Zondag 18 juli 18.30 uur
Vrijdag 30 juli 18.30 uur

Zondag 22 augustus | 14.00 uur

Vrijdag 3 18.30 uur
september
Zondag 26 sept. Seizoenafsluiting
9.30 uur

Verdere informatie wordt altijd in de
motorclubapp gezet.

De beheerder van deze app is Egbert Regien.
Tel.nr. 0653237430.

We hopen op een mooi motorseizoen.

Tot ziens aan de start bij de Herberg van
Anderen.

—_—
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Mijn lekkerste maaltijd

Regelmatig kom ik tijdens mijn wandelingen
Wemelien en Geert Harms tegen als zij hun
honden uitlaten. Een mooie gelegenheid om te
vragen of zij een lekker recept hebben voor de
rubriek in het Moesblad. Al gauw werd duidelijk
dat Geert de kok in huis is en hij was wel
bereid om mij te mailen. Zie hieronder zijn
bijdrage.

Dit is een van de recepten van de ‘Herberg van
Een’. Ik heb daar samen met een collega zo’n
tiental jaren geleden in het najaar en het
voorjaar een aantal kookcursussen gevolgd.
De herberg stond bekend om het koken met
bier en met regelmaat werd er dan ook een
bier sommelier uitgenodigd om iets te vertellen

over een specifieke bierbrouwerij en daarbij
werd natuurlijk ook een passende maaltijd bij
gekookt.

Het recept dat ik gekozen heb voor het
Moesblad is vrij simpel en heet “Portugese
zuurkool”

(Helaas voor de bierliefhebbers zit er geen bier
in het recept maar je kunt er natuurlijk wel een
lekker biertje bij drinken)

Ingrediénten:

1 fijngesneden ui

200 gram gesneden ontbijtspek

1 blikje gepelde tomaten

fijingesneden knoflook 1 1/2 teentje

500 gram uitgelekte zuurkool

1ei

1 scheutje melk

1 kaas

e 5 aardappelen

Bereiden:

Aardappelpuree:

Aardappels koken en daarna ei, melk en
geraspte kaas (maakt niet uit welke) naar
smaak toevoegen en dit pureren.

Zuurkool:

Fijn gesneden ui, ontbijtspek en fijn gesneden
knoflook teentjes aanzetten in een beetje olie.
Blikje gepelde tomaten koken, daarna op
smaak brengen met zout, peper en kaneel.
Beide toevoegen aan uitgelekte zuurkool en
even doorbakken en vervolgens alles
overbrengen in een ovenschaal.

Tenslotte een laagje aardappelpuree op het
zuurkool mengsel aanbrengen en dit even in
de oven verhitten.

Eet smakelijk,

Geert.

Namens alle dorpsgenoten, wil ik Geert
hartelijk danken voor dit lekkere recept.

Neugen

Zun en sneei. Wind en regen. Wij heb 't
aalmaol zeein. En ok vernommen an de hoed.
As de zun an de locht komt, kom je op boeten
een koppel volk tegen. Vrumden en kundigen.
Neije Moeshappers bent an 't timmern in heur
hoes en an 't hemmeln in heur hof. Ok zie
struunt deur de dreven. Moeshappers groet en
zwaait, komt niet gaauw laang an de praot.
Belangstelling tonen of even neisgieren vaalt
niet met op anderhaalf meter as je ok gien volk
bij hoes neugen mugt. Van 't jaor gien
paosvuur, gien neutiescheeiten. Wij waacht
aof. Wanneer kuw mekaor weer neugen?
Neugen veur een kop koffie en even heuren
hoe 't is. As de zun an de locht komt, dan zult
wij mekaor vaoker zeein. En niet vergeten um
mekaor te neugen. Kuw even neisgieren.

Aldus Moeshapper



Stichting Historie Anderen

In mei 2020 zouden we stilstaan bij 75 jaar
bevrijding. De SHA zou een tentoonstelling
verzorgen in Oes Stee over Anderen in de
jaren '40-’45 en vlak erna. Door de
coronamaatregelen werd dit uitgesteld, en ook
dit jaar kan dit nog geen doorgang vinden. Wel
delen we deze maand een artikel uit 1945 dat
te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog.

De Canadeesche begraafplaats

In april 1945, toen de Tweede Wereldoorlog
ten einde liep, moesten de noordelijke
provincies nog worden bevrijd van de Duitse
overheersing.

Onder de codenaam ‘Operatie Amherst’
vonden 7 en 8 april luchtlandingsacties plaats
waarbij zo’n 700 Franse parachutisten boven
Drenthe werden afgeworpen. Zij hadden als
taak om bruggen veilig te stellen, de
vliegvelden bij Havelte en Eelde te bezetten,
verbindingen te storen en verwarring te
stichten onder de Duitsers. Zodat deze geen
tijd kregen de verdediging goed te organiseren
waardoor de geallieerde opmars gemakkelijker
zou worden.

Vele van deze ‘sticks’ (teams) kwamen echter
nogal verspreid neer en konden elkaar in het
bosrijke Drenthe slecht terugvinden. Ook in de
bossen bij Gasselte kwamen een aantal para’s
terecht.

Er werd in die dagen op verschillende
plaatsen, onder andere in Gasselte, nog flink
strijd geleverd waarbij slachtoffers vielen.

Op 13 april werden de meeste plaatsen in de
gemeente Anloo bevrijd door Canadese en
Poolse troepen. Op 5 mei werd de vrede
gesloten.

Na de oorlog kon men in Nederland in
weilanden, bermen of tuinen witte houten
kruisjes zien staan. Deze kruisjes markeerden
de plaatsen waar geallieerde soldaten waren
gesneuveld en begraven. Ook in Duitsland
lagen geallieerde gesneuvelden begraven.
De Canadese legerleiding kreeg opdracht om
geschikte plekken te vinden waar de
gesneuvelden hun laatste rustplaats zouden
krijgen.

In Anderen werd kennelijk ook een
Canadeesche begraafplaats gepland blijkens
bijgaand artikel dat op 15 October 1945 in
verschillende kranten heeft gestaan.

Ouderen uit Anderen kunnen zich nog
herinneren dat er op een bepaald moment
gesproken werd over de Canadese
begraafplaats. En dat er werkzaamheden ter
voorbereiding en uitvoering werden getroffen.

Maandag 15 Oct. 1945 HET MEEST GELEZEN DAGBLAD IN DRENTHE 120e jasrgang Ne. 147

PROVINCIALE DRENTSCHE

Canadeesch kerkhof
nabij Anderen

Even bezijden den weg Rolde-Eext,
niet ver van het dorpje Anderen is
men momenteel bezig een nieuwe be-
graafplaats aan fe leggen voor Cana-
deesche soldaten wier stoffelijfk over-
schot nu nog altijd ver van huis en

haard in vijandelilken bodem rust. Het

was onmogelifk deze herbegrafents der
gestorven helden, die hun leven gaven
voor de bevrijding van Europa, op Ca-
nadeeschen bodem te doen plaats vin-
den. Straks zullen echter in Neder-
landsche aarde te midden van vrien-
den, die hen dankbaar zijn voor het
offer van hun leven dat zij brachten
ook voor de bevrijding van ons land
deze helden een laatste rustplaats vin-
den,

Op een dag constateerden de bewoners van
het naburige Tolhek dat niet ver van hun
woning door onbekenden werd gewerkt aan
een perceel land nabij de Provinciale weg.
Ongeveer waar nu de N33 via het viaduct
‘Kleuvenveen’ de provinciale weg van Rolde
naar Gieten kruist.

Het perceel was ongeveer een hectare groot
en op een gedeelte waren al paden afgeplagd.
Volgens de getuigen uit Anderen lag er al een
hele rij palen voor een omheining en er waren
wit geverfde palen of kruisen te zien. Ook was
een soort toegangspoort te herkennen.

De nieuwsgierige inwoners uit Anderen
werden door de aanwezige werklieden,
waarvan een deel Nederlands en een deel
‘buitenlands’ was, hartelijk ontvangen.

Er werd gezamenlijk een flinke borrel,
vermoedelijk whisky, gedronken.

De begraafplaats is echter nooit verder
gerealiseerd of gebruikt. Alle materialen zijn
vrij snel na die tijd opgehaald en het perceel is
weer door de eigenaar in gebruik genomen.

Het is niet duidelijk waarom in Anderen een
Canadese begraafplaats zou komen en wie dit
organiseerde. En het is niet duidelijk waarom
het uiteinelijk toch niet doorging. Ook is ons
niet bekend of in de omgeving van Anderen
geallieerde soldaten zijn omgekomen.



Mocht iemand meer weten dan dat heel graag
aan ons doorgeven.



