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Hat Moasblad verschignt 12x par jaar. en steeds op de 1* woensdag van de maand
Kapij woor Hel Moaeshlad kan worden ingekevend
widr da laatste woensdag wan de masnd voorafgaand aan het werschijmen van de niewwsbrad
b Gert Qlieman, Gevelakkers 22, Anderen, emailsdres: moesbladi@anderencinfo,
erarmbwaardeljikheid voor o8 takst van de berchien bendst bi) de batrokken inzendarn.
Rechistreeks contact met Dorpshelangen dient ie worden opgenomean via-
voww anderen.inlo of gorpstelangenii@anderan.inla

Rechisinseks contact mel Dopsbaelangen dent e worden opgenoman vis
weerw.anderan.nfo of dorgstelangendianderan.infa Sar

Afvalwijzer juni

vrijdag 04 Oranje
maandag 07 Groen
vrijdag 18 Oranje
maandag 21 Groen
maandag 28 Grijs

vrijdag 02 Oranje
maandag 05 Groen

In gesprek met...

Marchien Hollander-Udding geboren op
14-09-1921, zij wordt dus over een paar
maanden 100 jaar! Op het Nijend 6 geboren,
getogen, getrouwd en woont er nog steeds.

“U bent bijna een eeuw oud, wat is uw geheim
om zo’n leeftijd te bereiken?”

“Niets geen geheim. Rustig leven en gezond
eten. Ik heb veel gedaan en ga gewoon
verder”

“

“U bent in dit huis geboren, kunt u iets vertellen
over de geschiedenis van dit huis?”

“Het is ruim 8 jaar een melkfabriek geweest,
van 1898 tot 1909. In 1909 zijn mijn ouders
hier komen wonen en werd het een bakkerij.
Mijn vader heb ik niet gekend, want hij is
overleden toen ik 2 jaar was. Mijn moeder
bleef toen achter met 6 kinderen, waarvan ik
de jongste was.

Waar wij nu zitten (de keuken/achterkamer)
was vroeger de bakkerij en voor in het huis zat
een deur, de ingang van de winkel.

We werkten allemaal mee, de een bakte
bruinbrood en de ander roggebrood. Mijn broer
ging dan met paard en wagen venten in Balloo
en Gieten.

In 1935 is de bakkerij verhuisd naar Oldend 24
en werd dit een boerderij. In 1943 ben ik
getrouwd met Freerk Hollander, die woonde op
't Loeg 17 en kwam toen hier wonen.

We deden samen de boerderij. In 1945 kregen
we een dochter. Mijn zus is op jonge leeftijd
verongelukt en toen is haar jongste kind, hij
was nog in de luiers, bij ons komen wonen en
opgegroeid.”

“Hebt u vroeger hard moeten werken?”
“Ik ging twee keer per dag op de fiets met een
melkbus naar de andere kant van de



Gieterstraat, achter waar Ubels nu woont,
koeien melken.

Soms liep er een vos bij je langs en de wezel
ging er met de melkwat (watten die werden
gebruikt als een soort filter voor de melk de
melkbus in gaat) vandoor. Met een volle
melkbus voor op de fiets ging ik weer naar
huis. De melkbus zette je aan de straat en

1 keer per 14 dagen kreeg je dan melkgeld.
Dat werd in een briefje op de melkbus gelegd.
Nou, dat moet je tegenwoordig niet meer doen.
Mijn broer maaide met een zeis een hele grote
akker en dan moest ik dat in garven zetten,
dus werken moest je wel. Als je ziek was kreeg
je een sinaasappel, maar anders kreeg je nooit
dat soort fruit. Armoede was er niet, want je
wist niet beter. Overvloed is nergens goed
voor.”

“Had u ooit tijd om op vakantie te gaan?”

“Wij zijn een paar keer met een grote bus naar
Duitsland geweest, dat was wel mooi. Er was
iemand hier uit het dorp die het bedrijf dan
verzorgde.”

“Wat zorgt ervoor dat u het leven nog steeds
mooi vindt?”

“k heb nog plezier in het leven en er mankeert
mij niets. Er komt nog genoeg volk over de
vloer, dat brengt gezelligheid. Voor iedereen is
er wel een kop koffie en een praatje. Ik loop
ook niet te zeuren, want als je altijd maar zeurt
dan komen de mensen ook niet graag. Dit is
ook een mooi plekje, want als ik hier zit dan zie
ik veel langs komen. |k weet nog dat de eerste
auto in het dorp kwam, maar als ik nu uit het
raam kijk dan zie ik er al drie staan. Veel
mensen uit het dorp steken een hand op als ze
langs lopen, dat vind ik mooi. Er is reurigheid
genoeg.”

“Welk advies zou u jongeren willen geven”
“Het leeft tegenwoordig anders dan vroeger, er
is veel overvlioed. Wees tevreden.

Je bent maar zo geen honderd!”

“Wij willen Marchien Hollander heel hartelijk
bedanken voor de gezelligheid en de verhalen
die ze heeft verteld, want dat waren er wel
meer dan er hierboven vermeld staan.

100 jaar worden en dan ook nog altijd op
dezelfde stek wonen dat is wel heel bijzonder.
We hopen dat het 14 september een groot
feest wordt.”

Mocht dit gesprek u op het idee gebracht
hebben dat u ook graag iets op deze manier
met uw dorpsgenoten wilt delen, schroom
niet en neem contact op met:

Trijnie ten Cate tel. 06-12552666 of

Gert Olieman tel. 241380.

Jeu de boules

Na het ontwaken van een lange winterslaap
ligt de jeu de boulesbaan er weer prima
speelbaar bij.

Bij goed weer wordt er iedere zondagochtend
van 11 tot 12 uur met veel plezier gespeeld.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Schroom
niet, je bent van harte welkom!

Aan ruimte geen gebrek, er wordt corona-veilig
gespeeld.

Workshop Music4Kids

10 lessen € 40,- inclusief blokfluit en
lesmateriaal.

Speciaal geschikt voor kinderen van groep

3 en 4 van de basisschool.

In een cursus van 10 lessen leren kinderen op
speelse wijze noten lezen, ritmes spelen,
zingen en verschillende muziekinstrumenten
kennen. Lessen worden gegeven door
gediplomeerd docent Pieter de Jong.

De lessen zijn iedere vrijdag van 15.30 tot
16.30 uur in Eext.

Lessen starten op vrijdag 4 juni 2021.
Aanmelden kan telefonisch of via whatsapp:
06-57371441 of mail naar: info@toqgido.nl

Muziekvereniging T.O.G.ID.O. Eext
www.togido.nl

Te koop

Heerlijk Husumer varkensvlees uit Anderen te
koop. We verkopen het vlees in pakketten die
bestaan uit:

2x verse worst

2x hamburger

2x hamlap

2x schnitzel

2x speklap

2 ons soepvlees

Op=op, wanneer er minder beschikbaar is kan
er in overleg een ander stuk vlees in het
pakket gedaan worden. Prijs € 15/kg.


mailto:info@togido.nl

Ook orgaanvlees of wit spek is op aanvraag
leverbaar.

Het vlees is diepgevroren en vanaf 18 juni op
te halen of we bezorgen. Bestellingen via
telefoon 06-29105896 of via email:
winky_j@hotmail.com,

groetjes Janneke en Martijn Veenvoort 5.

B-diversiteit

As wij oous Moesdoérpie binnenkomt vanoet
de richting van de Eexterossen, dan koj eerst
anwiesbordties tegen die zegt daj oous dérpie
wel weer oet mugt richting waorens aans.

Gao je wieder dan vertelt nog meer bordties
wat oj wel of niet mugt. Parkeren, maaien, niet
harder dan daartig, vieftig of betreden. Behalve
de haon, die mag wel betreden aans komt der
gien kukens. Borden moet dudelk wezen. In de
Landeriet staot z6lfs meerdere bordties, mug je
z06If oetkiezen welkse. Landeriet steeit in
Gravelmap.com, allenig mist daor 't bordtie van
de Pisbulten, die is al spoorloos koért naodat
de gemeeinte die der hen zet hef. Kwam vast
deurdat die host bovenan stun in de liest van
Bizarste straotnaomen van Nederland. Op
zoveul bordties kan vanalles zitten. Muggen,
zwalvies, schreeuwoksters, steeinoelen of een
evertas. En dan doew daormet een grote
bijdraoge an de kwetsbaore biodiversiteit.

Aldus Moeshapper

Mijn lekkerste maaltijd

Voor deze editie ben ik bij Oldend 3, waar
Coby en Bertus Jansen wonen, naar binnen
gestapt en gevraagd wat hun lekkerste maaltijd
is. Daar hoefden ze niet lang over na te
denken, want ze vertelden meteen over het
onderstaand recept.

Coby mailde mij het onderstaande:

Hier een recept van ons. Hoe het is ontstaan
weet ik niet maar ik maakte het al toen de
kinderen nog klein waren. Bij ons noemden ze
het "hussel" en dat is zo gebleven.

Ingrediénten:

1 of 2 kipfilets

450 gr. krieltjes

500/600 gr. wok groente [wat je lekker vindt]
zout en of peper naar behoefte.

Bereiden

Snij de kipfitets in blokjes en bak deze.
Kook of bak de krieltjes beetgaar [gaar]
Roerbak de groente in een wok [gaar of
beetgaar, wat je zelf lekker vindt].

Doe de gebakken kipblokjes en de krieltjes
erbij. Door elkaar "husselen".

1 of 2 spiegeleitjes bakken.

Opscheppen op je bord, spiegeleitje erop en
klaar.

Eet smakelijk.

PS. Je kunt dit gerecht ook maken van restjes
aardappels en groente.

mvg Coby

Coby en Bertus, hartelijk bedankt voor jullie
bijdrage en ik denk dat er vaak ‘gehusseld’ zal
worden in het dorp.

Stichting Historie Anderen

Omdat het nog steeds coronatijd is, ook deze
maand weer een stukje over de historie van
Anderen. Deze keer gaat het over het
Kleuvenveen dat al even voorbijkwam in het
vorige artikel over de Canadese begraafplaats.

De mythe van het Kleuvenveen

Het Kleuvenveen is een veentje en ligt ten
oosten van Anderen. In 1971 is echter de N33
tussen Assen en Gieten aangelegd waardoor
het is afgesneden van het dorp. Nu is het
bereikbaar via het oude spoorbaantracé en het
wandeltunneltje onder de N33.

Op de topografische kaart van 1971 kun je
zien dat tot die tijd er een pad over de es liep
richting Kleuvenveen.
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Het Kleuvenveen heeft een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. Het is namelijk een
pingoruine.



Een pingoruine is een restant van een pingo,
een ondergrondse ijsheuvel die zich vormde
vlak onder het grondoppervlak in de laatste
fase van de laatste ijstijd, vanaf zo’'n 15.000
jaar geleden. Aan het einde van de ijstijd werd
het warmer en begon de ijsheuvel te smelten.
Bij het smelten gleden stukken grond naar
beneden, die zich aan de voet van de heuvel
ophoopten. Zo vormde zich aan de onderkant
een ringvormige aarden wal.

Toen al het ijs gesmolten was bleef er een
ringvormige krater over die zich vulde met
smeltwater: een pingoruine.

Na de ijstijd, ca. 11.700 jaar geleden, begon
een warmere periode, het Holoceen. Door de
toenemende temperatuur gingen er planten
groeien in het pingomeertje, die afstierven en
zo veen vormden. Over duizenden jaren raakte
de pingoruine opgevuld met veen. Daarom
worden ze in de volksmond veentjes genoemd.
Het waren vaak laag gelegen natte
moerasachtige plekken.

Vanaf de Middeleeuwen tot ca. de Tweede
Wereldoorlog waren pingoruines belangrijke
plekken voor de turfwinning. Meestal werd
laag(nat)veen (baggelturf) gewonnen. Hoewel
het een heel karwei was kende het grote
voordelen. Baggelturf was van hogere kwaliteit
dan hoogveenturf (droog gestoken turf)).

Het was harder en brandde langer. Baggelturf
is turf die ontstaat door het laten drogen van
veenslik, een mengsel van (opgebaggerd)
veen en water.

Ook bij het Kleuvenveen werd baggelturf
gewonnen. Waarschijnlijk komt daar de naam
vandaan. Met kluén (kluinen, klunen) van veen
werd al in de 17° eeuw turf winnen bedoeld.
Door het uitvenen ontstonden laagtes in de
pingoruine waarin regenwater bleef staan.

Zo ontstonden weer meertjes en poelen die
soms ook weer dichtgroeiden met veen.

Op oude topografische kaarten is te zien dat
ook in het Kleuvenveen grote plassen water
stonden. Daarop werd ’s winters, als er
voldoende dik ijs lag, geschaatst. In 1938 werd
dan ook de IJsvereniging Kleuvenveen
opgericht. Er werd echter al in de jaren '50 van
de vorige eeuw ergens anders geschaatst
namelijk op een laag gelegen perceel tussen
Nijend 15 en 17. In 1964 werd het laag
gelegen perceel ten zuiden van Nijend 24 als
ijsbaan in gebruik genomen. En in 1981 is via
de ruilverkaveling de huidige ijsbaan ten
westen van Nijend 24 gerealiseerd.

De lJsverening Kleuvenveen bestaat nog
steeds.

Veentjes zijn altijd belangrijk geweest voor de
bewoners van het dorp. Ze hadden iets
geheimzinnigs en gaven aanleiding tot
verhalen en mythen. Zo zijn er talloze verhalen
over de veentjes in het Drentse Aa-gebied.

Er werd bijvoorbeeld aan de kinderen verteld
dat ze nooit te dicht bij de veentjes moesten
komen omdat ze anders Spin-Annechien
konden tegenkomen die ze zou pakken en
meenemen en dan al het haar van het hoofd
zou spinnen!

Bijzonder en boeiend is het verhaal van het
Kleuvenveen. In dit veentje was een plek
aanwezig waar moerasgas opborrelde. Men
geloofde dat dit een geneeskrachtige werking
had en daarom werd boven dit gedeelte een
hut gebouwd waarin het moerasgas werd
opgevangen. In het hutje was een zitbank
gemaakt, speciaal voor een kankerpatiénte uit
het dorp!

We weten niet waar dit verhaal vandaan komt.
We weten wel dat er in het Kleuvenveen in het
verleden geneeskrachtige kruiden werden
geplukt.

Het Kleuvenveen is nu een onbegaanbaar erg
nat berkenbroekbos. Er zijn geen plekken
meer met grote stukken open water.

De percelen ten oosten en ten zuiden van het
Kleuvenveen zijn begin deze eeuw ingeplant
met naald- en loofbos. Tezamen vormt het nu
het landgoed Kleuvenveen.



