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Activiteitenagenda

10 jul : ABBA xs - Nijend24

23 jul : Klootschieten

30 jul : Beatriz Aguiar - Nijend24
7 aug : Flemming - Nijend24

Afvalwijzer juli

zaterdag 10 Papier
vrijdag 16 Oranje
maandag 19 Groen
maandag 26 Grijs

vrijdag 30 Oranje
maandag 02 Groen

IJsvereniqging Kleuvenveen

Oud papier
Zaterdag 10 juli wordt het oud papier weer
opgehaald.

Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg.

Het bestuur

Opbrengst collectes

Longfonds € 180,41
Rode Kruis € 218,67

Klootschieten

Het kan weer! Op vrijdagavond 23 juli gaan we
weer klootschieten. We vertrekken om 19:00
uur vanaf Oes Stee. Het parcours gaat door en
rond Anderen en iedereen kan meedoen.

De inschrijfkosten bedragen 1 euro.

Hilda en Raph.

Biljarten

Op donderdagavond wordt er weer gebiljart.
Een enthousiaste club inwoners komt bijeen
om een balletje te stoten, gezellig bij te kletsen
en een biertje of wijntje te drinken.

Wil je het ook eens proberen, kom dan op
donderdagavond gezellig langs in Oes Stee.
Om 20:00 uur is de koffie klaar.

De biljartclub



Reanimatie Training

In mei 2019 hebben 30 dorpsbewoners de
reanimatie training gevolgd. Ze zijn
gecertificeerd om de AED’s die in het dorp
hangen te bedienen. Om de kennis up to date
te houden is het van belang om jaarlijks een
herhalingstraining te volgen. Helaas is door de
corona crisis dit niet mogelijk geweest.

Het is de bedoeling om deze opfristraining na
de zomervakantie te plannen.

Als bestuur van Dorpsbelangen hebben we
besloten om voor iedere inwoner van Anderen
die zich heeft aangemeld als burgerhulp-
verlener, en zich dus inzet voor de veiligheid
van onze inwoners, de kosten van deze
training te vergoeden.

Van ‘Boerderij Camping Liebe’ hebben we in
2020 een royale gift mogen ontvangen van

€ 500,-- die we hiervoor zullen aanwenden.

Heb je nog geen training gevolgd?

Bij voldoende belangstellingen zullen we ook
een basis training organiseren. Hiervoor kun je
je aanmelden bij Raph. Bode
(raph@nijend.com)

Even voorstellen......

Beste dorpsgenoten!

Wij zijn Jeroen en Roos-Anne, de nieuwe
gezichten en eigenaren van Boerderij het
Stroomdal aan 't Loeg 23.

Onze droom om samen op een boerderij te
gaan wonen met een B&B is werkelijkheid
geworden, alleen iets groter dan dat, een hele
recreatieboerderij. Toen we de boerderij, het
dorp en de omgeving voor het eerst zagen
waren we meteen verkocht.

Het is nu ongeveer 3 maanden geleden dat we
de sleutel hebben gekregen. Bij het intreden
van de boerderij hebben we aan de oude
traditie gedacht: Moeshappen. Inmiddels
hebben we de accommodatie een frisse
schilderbeurt gegeven, zijn er meubels

vervangen en hebben we een hottub geplaatst.

Klaar voor hopelijk een prachtig zomerseizoen.

Graag hadden we jullie allemaal uitgenodigd
voor een kennismakingsborrel, maar helaas is
dat nog niet toegestaan. Vandaar dat we
ervoor kiezen om ons via deze weg aan jullie
voor te stellen. Sommige van jullie hebben ons
al gezien en gesproken, we voelen ons heel
welkom in dit prachtige dorp. ledereen is van

harte uitgenodigd om eens bij ons langs te
komen om persoonlijk kennis te maken.
Groetjes Jeroen en Roos-Anne

www.boerderijhetstroomdal.nl
www.facebook.com/groepsaccommodatiehetstroomdal
www.instagram.com/boerderijhetstroomdal/

In gesprek met....

Het kan bijna niemand
zijn ontgaan dat er de
afgelopen tijd
behoorlijk hard werd
gewerkt in de tuin op
de hoek van de
Gevelakkers/Nijend.
Aangezien wij van nature nieuwsgierig zijn en
vooral geinteresseerd raakten in het
tuinontwerp, hebben we Laura en Jesse
gevraagd of zij er iets over wilden vertellen.

“Waarom hebben jullie voor Anderen gekozen
om te wonen?”

Laura: "Ik woonde in Assen en heb toen Jesse
leren kennen. Hij woonde in Kampen en daar
hebben we een poosje samengewoond”.
Jesse:” We besloten een huis te kopen, maar
niet in een stad. We zochten iets in een rustige
omgeving en mooie natuur.”

Laura: "Mijn familie woont in de buurt. In eerste
instantie wilde ik niet bij dit huis kijken, de
foto’s deden geen recht aan het huis.
Uiteindelijk haalde Jesse me over en hebben
we hier toch gekeken en door het dorp en het
gebied gewandeld.”

Jesse: “Ik zei dat we door het huis heen
moesten kijken en hebben het dus gekocht.
De grootste plus was de natuur.”

Laura: “En de tuin, want ik wilde graag een
grote tuin.”

“Wat is jullie ervaring tot nu toe?”.

Jesse: ” We wonen hier nu meer dan een jaar
en door de corona kenden we alleen maar de
naaste buren. Ik kijk wel uit naar de
dorpsactiviteiten.”

Laura: "Doordat we veel in de tuin bezig zijn,
hebben we contact met meer mensen uit het
dorp. De mensen zijn vriendelijk en maken een
praatje.”



‘Jullie tuin ondergaat momenteel een
metamorfose, kunnen jullie daar iets over
vertellen?”.

Laura: “De tuin was een groot grasveld.

De tuin van mijn broer is aangelegd door een
vriend van hem en die ontwerpt volgens de
permacultuur methode. Deze manier van
tuinieren sprak ons aan.

Dus hebben we gevraagd of hij ook ons wilde
helpen bij de aanleg.”

Jesse: “ Permacultuur methode houdt in dat de
tuin zichzelf uiteindelijk in balans houdt. Alles
heeft een functie, de bomen, struiken, planten,
paden, muurtjes. Zo natuurlijk mogelijk, dus
goed voor het milieu, de mens en de natuur”.
Laura:” Het is een eetbare tuin. En waar je met
plezier in kunt werken”.

“Wat was de reden om te kiezen voor een
eetbare tuin?”.

Laura:” Het is goed voor het milieu en het geeft
ons iets terug. De eetbare tuin geeft vruchten,
bessen, kruiden enz. Dat is ook weer goed
voor de insecten en bijen. Bijen zorgen weer
voor honing. Ik wil ook nog graag een paar
kippen, want dat zijn nuttige dieren. Het zijn
insecten opruimers en je krijgt er dan weer
eieren van. Het is allemaal natuurgericht.”
Jesse:” Wat betreft het onderhoud van deze
tuin is het de bedoeling dat het zichzelf in
balans houdt. Onkruid is onkruid als je het
ergens niet wilt hebben. We hebben onder de
paden van schors een soort karton gelegd.
Dit zorgt ervoor dat planten eronder afsterven,
maar doordat het vochtig is komen er weer
allerlei insecten die weer nuttig zijn”.

Laura:“ De tuin wordt in drie fases aangelegd.
De eerste fase hebben we nu gedaan en dat is
in grote lijnen de indeling en de moestuin.

Er komt nog een vijver en een plek voor de
kippen. In het najaar volgt de tweede fase en
volgend jaar dan de derde fase”.

“Laura en Jesse bedankt voor de gastvrijheid
en jullie inspirerende uitleg over de eetbare
tuin.

“We wensen jullie veel plezier en succes met
de verdere realisatie van dit project.”

Mocht dit gesprek u op het idee gebracht
hebben dat u ook graag iets op deze manier
met uw dorpsgenoten wilt delen, schroom
niet en neem contact op met:

Trijnie ten Cate tel. 06-12552666 of

Gert Olieman tel 241380.

Mijn lekkerste maaltijd

Er is mij een paar keer
gevraagd om zelf een
recept te plaatsen.

Dit gerecht heb ik een
paar weken geleden
gegeten bij een vriend, die
mij altijd weer verrast met
een nieuw recept. Ik vond het heerlijk en zei
meteen dat ik dit in het Moesblad zal plaatsen.
Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als ik
heb gedaan.

Recept: Imam Bayildi (de imam viel in zwijm)

Nodig:

Olijfolie, 3 uien, 4 tenen knoflook
800 a 900 gram aubergines

2 blikjes tomatenblokjes

15 gr. peterselie

Sap van % citroen

1 tl komijn, 1 tl komijnzaadjes
30 gr. pijnboompitten of walnoten
2tl kurkuma, %z tl zwarte peper

1 tl sambal

Zout naar smaak

Oven voorverwarmen op180 graden
Tomatenblokjes uit laten lekken

Bak de uien op laag vuur in olijfolie goudbruin
Knoflook toevoegen

Zout en peper toevoegen

Halveer de aubergines en hol ze uit zonder de
schil te beschadigen.

Ovenschaal met olie invetten.
Aubergineschillen in schaal doen en
bestrooien met zout.

Deze 15 minuten in de voorverwarmde oven
doen.

Snij het aubergine vlees in blokjes en voeg bij
ui’knoflookmengsel.

Toevoegen: gemalen komijn en komijnzaadjes,
kurkuma, tomatenblokjes, peterselie, sambal,
citroensap, pijnboompitten of walnoten.

Vul de aubergines met mengsel.
Giet tomatensap tussen de aubergines.
30 minuten in de oven.

Serveer met een salade en rijst.

Eet smakelijk.
Groet, Trijnie



Schoonmaak TT-baan

Het was kort dag, maar fijn dat het weer gelukt
is. Dit jaar was het een klein gedeelte, maar de
klus was snel geklaard.

Mensen, hartelijk dank voor jullie inzet!
Hopelijk mogen wij volgend jaar weer op jullie
rekenen.

IJsvereniging Kleuvenveen en
Commissie Activiteiten Anderen

ABBA XS - 10 juli - Nijend24

ABBA!

Een theaterconcert over ABBA

S NIJEND’24 ANDEREN

De zussen Beatrice en Vera van der Poel
kruipen in de huid van de blonde Agnetha en
rode Anni-Frida. Ze brengen het repertoire van
ABBA op een bijzondere manier, zoals de
liedjes geschreven zijn, zingend bij de piano.

De dames vertellen bovendien het verhaal van
ABBA. Het succes, de roddels, stalkers, het
drama, de achterklap, sleutelparty's en de
wrok: alles wat je altijd al wilde weten over
ABBA.

Beatriz Aquiar - 30 juli - Nijend24

3UJULN’ A
BEATRIZ 3

AGUIAR "

Prachtige Uruguaanse muziek, mooie vrolijke
zomerse klanken. Kom ook genieten van dit
geweldige trio. Beatriz wordt begeleid door
Leon Mennen op gitaar en Enrique Firpi speelt
percussie.
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NIJEND 24, ANBEREN,

Flemming - 7 auqustus - Nijend24
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FLEMMING .co:. wose

FLEMMING is geboren en getogen in de stad
Den Bosch. Zijn ouders, die fan zijn van de
Britse rockband Queen, gaven hem een naam
om met trots te dragen. Zijn volledige naam:
Flemming ‘Freddie’ Viguurs, vernoemd naar de
legendarische Freddie Mercury. Flemming,
geboren om een artiest te worden. Hij heeft
een buitengewoon stemgeluid en een
brandende ambitie. Zijn stem kan je betoveren,
hij steelt je hart en laat je meezingen met zijn
catchy nummers.

Reserveren voor alle concerten kan via
www.nijend24.nl of bel Ingrid 06-51511111

Over rozen en waoter

As ’t leven weer over rozen liekt te gaon.

Nao een heule toer waorin as wij een koppel
bij hoes waren en der niet veul 16s was, komt
der nou weer van alles reur. Nijend mag weer
gangs met muziek.

Dat stund mooi in ’t kraant. Ous Moesddrpie lig
midden in de belangstelling.

En teminnen ok de blooumen in 't koren
aachter de Hooge akkers die gaot gebukt
under een koppel volk.

Eein van de mooiste odes an die klaprozen
kwam van Gert Taolens een old-Eexteros
(www.qgertspeelt.nl). Die schreef as Pieter
Omtzigt dit toch is zeein kun. Wel wet was die
der ok west. 't Café mag al een toertie weer
tappen. Op 't spoorbaon kregen wij der ok nog
een tap bij.

Gemeentepils oet een kraonwaotertappunt.
Wat ok de leeste jaoren nog niet veurkwam,
was dat gemeeinte niet meer aachter de
grasmaaiers heer zit. Op de brinken en in de
straotbaarms kunt schaopen en beeist rustig
weiden. As 't over rozen get is der mangs ok
geld as waoter. Tied veur een drinkdobbe en
tied veur een neie Schepershof?

Wij zult 't zeein.

Aldus Moeshapper



